
Spaarne Lenterace 17 en 18 mei 2025 

Afgelopen weekend streden meerdere MWC-ploegen in Haarlem op de Spaarne Lenterace, 

een wedstrijd van 4.5km op de Ringvaart en het Spaarne. 

Op zaterdag raasden Hans Tijs, Rudy Schreiber en Mariska Lensink in hun skiffs naar de 

finish, allen met zeer nette races en tijden (voor de liefhebber: alle uitslagen zijn te vinden op 

https://uitslagen.spaarnelenterace.nl)! Ook Luc en Chris mochten op zaterdag de baan over in 

de twee zonder, en net als Mariska zijn zij heel netjes als tweede geëindigd! 

Op zondag waren de vrouwen dubbel tweetjes aan de beurt: Carlijn Wiertz en Ymke van 

Buuren verrasten zichzelf met de winst, en Nicole Keizer en Sandra Adriaansens startten hun 

eerste race samen. Om dat te vieren hieronder een heel leuk wedstrijdverslag van hun kant! 

Eerste race voor Niekol en Sandra in de Masters E categorie: een geslaagde vuurdoop! 

Na een half jaar samen trainen in de dubbeltwee 

was het eindelijk zover: de eerste race voor onze 

nieuwe lichte (“Mini Mouses”) Master dames 

Niekol en Sandra. Zonder hoge verwachtingen 

met het motto dat jullie onderaan dit artikeltje 

aantreffen, maar wel goed voorbereid, stapten 

we in onze vertrouwde boot, de IBIS, voor de 

Spaarne Lenterace in de Master E-categorie. 

Ondanks een spannend begin, met navigeren 

door een wedstrijd veld, met een voorstart die 

https://uitslagen.spaarnelenterace.nl/


voor verwarring zorgde, kwamen we goed in ons ritme. De route was bekend, de bruggen en 

het “vuile water” waren een uitdaging, en de wind vroeg extra stuurwerk van Niekol in de 

relatief hoge boot voor 2 lichte dames. Maar Niekol navigeerde strak, en met de juiste 

commando’s hielden we samen hielden het tempo relatief hoog. Zelfs op het laatste stuk zat 

er met soepel roeien nog een fikse versnelling in! “Lekker fietsen” riep Niekol in de boot en 

we zagen onze splittijd verbeteren naar een voor ons magisch getal met tegenwind. Helaas 

dacht Sandra dat ze iets te snel over de finish lijn was en hield 2 slagen te vroeg op met 

roeien. Dat beïnvloedde de uitslag gelukkig niet, en met niet als laatste geëindigd te zijn en 

lekker te hebben geroeid kijken we met trots op onze race terug. We hebben er veel van 

geleerd. De sfeer langs de kant én de aanmoediging van onze clubgenoten gaven een enorme 

boost. En alsof dat nog niet genoeg was: de terugreis bleek een avontuur op zich het waar ons 

“dreamteam” zijn verborgen “verkeersregelaars” en “millimeterwerk botenwagen rijden” 

talenten kon ontplooien. De botenwagen werd strak door de opgestopte kleine straatjes 

heengereden zonder 1 krasje schade.    

Dank aan onze coach Hans en iedereen van MWC die erbij was. Gefeliciteerd Ymke en 

Carlijn met jullie topprestatie.  Dit smaakt naar meer! Zie hier ons motto en een foto vlak 

voor de finish van een voor ons zeer geslaagde race. 

 

 

 

 

 

 


